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Drukkerij ABC
Op de achtergrond het gewezen huis van de familie Langhendries in de 
Dorpsstraat in Gooik. De kleine foto toont priester Jaak Langhendries, die 
overleed op 30 december 2020. (Foto huis Jean-Paul De Loecker, kleine foto: 
bezit familie Langhendries.)
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Beste lezer(es), 
 
Bij het begin van dit nieuwe jaar, past het om al onze leden nog eens te danken voor hun (jarenlange) trouw aan 
onze vereniging - door lid te zijn of abonnee, hoe je het ook wil noemen - en op die manier ons werk te steunen. We 
kunnen op iedereen al zo lang rekenen en dat geeft ons een goed gevoel. Zonder onze leden heeft hetgeen al onze 
medewerkers opzoeken en neerschrijven in hun artikels, geen zin. Ze weten dat jullie er zijn om mee te volgen, mee 
op te nemen en mee te ‘leren’… 
 
Dit jaar mag ik ook heel veel nieuwe leden verwelkomen bij de Kring en dat doet ons uiteraard veel plezier. Het zijn 
er al enkele tientallen, die sinds december hun lidgeld betaald hebben, en het blijft maar komen. Graag natuurlijk, 
want op die manier bereiken we altijd maar meer mensen die onze tijdschriften kunnen lezen. En dat is toch de 
bedoeling van onze medewerk(st)ers met hun artikels: zoveel mogelijk lezers, geïnteresseerden, bereiken om zoveel 
mogelijk respons te hebben. 
 
Daarom bieden wij met veel fierheid opnieuw een zeer uitgebreid nummer aan, met veel gevarieerde onderwerpen, 
uit onze vijf kernen: Gooik, Kester, Leerbeek, Oetingen en Strijland. Ik kan met zekerheid zeggen dat over elke kern 
iets verteld wordt. Wat niet altijd eenvoudig is, maar dit zorgt ervoor dat elk van onze leden zich terugvindt in dit 
tijdschrift: de link met haar of zijn naaste omgeving is toch altijd dichtbij. En dat schept een verbondenheid tussen 
al onze leden en al onze medewerk(st)ers: we zijn allemaal verbonden door de geschiedenis van onze (deel)gemeen-
te. En die geschiedenis wordt jullie in ‘stukjes’ aangeboden, als op een schoteltje: makkelijk(er) verteerbaar, maar 
wel interessant! 
 
We kunnen er ook niet naast kijken, naar al hetgeen om ons gebeurt in de realiteit. Corona blijft ons leven voor een 
groot stuk – het grootste stuk – bepalen en ook dat is voelbaar bij ons. We kunnen als Kring nog geen ‘echte’ acti-
viteiten organiseren, zoals we dat gewoon waren in de afgelopen jaren. Geen quizzen, geen Erfgoeddagen, geen 
voordrachten of stripbeurzen. Dat organiseren is allemaal nog voor de toekomst, maar waar en wanneer in die toe-
komst, weten we nog niet.  
 
Aan de andere kant blijkt deze speciale tijd dan wel ervoor te zorgen dat mensen zowel meer gaan schrijven – zie 
al die artikels en (toekomstige) boeken van onze medewerk(st)ers – en ook meer gaan lezen – zie de vele nieuwe 
abonnees. Het is geen toeval dat onze laatste tijdschriften almaar volumineuzer worden door de vele bijdragen, en 
dat we bepaalde teksten al moeten (kunnen) doorschuiven naar het volgend nummer. Het is een teken van de tijd, 
maar daar zijn we beslist niet rouwig om. Integendeel! Laat die bijdragen maar komen. 
En dan heb je de negatieve kant van de Coronaperiode: er stierven ook meer mensen in dit laatste jaar, en helaas 
zijn dat ook een (groter) aantal van onze leden, dan gewoonlijk. Oudere, maar ook jonge mensen, die nog een heel 
stuk van het leven voor zich hadden, moeten dat opgeven, omdat ze besmet geraakt zijn door het virus. En die leef-
tijd doet er voor ons niet toe: we vinden het altijd erg als iemand van onze ‘familie’ moet heengaan. We hopen voor 
hen dat ze een mooi en goedgevuld leven hebben gehad. En elk op zich, heeft bijgedragen tot een stukje geschiede-
nis van onze gemeente. 
 
Laat ons positief eindigen. Binnen afzienbare tijd komt het in orde en kunnen we weer ‘sociale wezens’ worden, die 
graag bijeenkomen voor een voordracht, een tentoonstelling, enz. Tot dan moeten we genieten van wandelen in onze 
mooie buurt, van boeken en tijdschriften lezen over Groot-Gooik, van het bekijken van de website van onze 
Heemkundige Kring, van misschien zelf opzoekingen te doen en iets neer te pennen, enz. We kunnen nog zoveel 
nuttige dingen doen die het leven verrijken. En daarom: geniet van het bekijken en lezen van dit tijdschrift, om te 
beginnen. Een paar uren wegdromen naar andere tijden en andere personen in onze gemeente. Dat moet kunnen. 
Aan ieder van jullie, veel kijk- en leesgenot met dit tijdschrift! 
 
Jean-Paul De Loecker 
Voorzitter van de Heemkundige Kring van Gooik

WOORD VOORAF 
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Jean-Paul DE LOECKER
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Dat betekent niet dat we als heemkundige kring stilzit-
ten, integendeel. Zoals je direct zal kunnen lezen, staat 
er heel wat gepland wat nieuwe uitgaven betreft in de 
komende maanden, in het komend jaar. Direct daarover 
meer. Maar ook op ander gebied zijn we toch druk 
bezig. We verwezen vorige keer al naar onze vernieuw-
de website, die er niet alleen gebruiksvriendelijker op 
geworden is, maar waar ondertussen steeds nieuwe 
informatie is bijgekomen. Ga zeker eens kijken! Dank 
aan onze webmaster Johnny Van Bavegem hiervoor. 
 
Daarnaast waren we ook actief op Facebook, waar we 
negen maanden lang elke week een filmpje ‘vanuit ons 
kot’ plaatsten op de pagina van de Heemkundige Kring. 
Onze medewerker Karl Desmet zorgde daarvoor en tel-
kens had dat heel veel succes bij de volgers, vooral de 
oudste filmpjes natuurlijk. 
 
Vanaf een paar weken zijn we daar voor iets nieuws 
gegaan: nu komt er elke week een oude postkaart van 
Gooik uit ons archief op Facebook. Dit met de bedoe-
ling om de vroegere toestand te zien, en die te kunnen 
vergelijken met de huidige, maar ook om een wandeling 
te stimuleren in onze gemeente, langs die plaatsen. 
Tegelijkertijd wordt er ook gevraagd aan ‘volgers’ of zij 
ook nog van die oude postkaarten hebben, zodat we ze 
eventueel kunnen inscannen en bij ons archief voegen. 
Laat de reacties maar komen! 
 
 
Nieuwe uitgaven van onze Kring - reeds verschenen 
 
De Heilige Drievuldigheidsprocessie - door Rudy Boon 

 
Dit boek verscheen in 
december 2020 en kende 
onmiddellijk een enorm 
succes! Van de 300 gedruk-
te exemplaren blijven er 
nog een 30-tal over, en dat 
binnen een goede vier 
maanden. Nog steeds is er 
vraag naar en wie nog een 
exemplaar wil, beslist best 
snel om er een aan te schaf-
fen. De positieve reacties 
blijven maar komen!

We danken nogmaals onze medewerker Rudy Boon 
voor de mooie foto’s, die een schat aan beelden oplevert 
van mensen uit Kester en omgeving. Ook zijn tekst met 
uitleg over de processie zelf was zeer verhelderend. 
Daarnaast was er heel veel input over personen op die 
foto’s van de tandem Stijn Musch – Viviane Heuwelx, 
van Willy Juwet en van Lucienne Lissens. Dank aan 
iedereen die aan dit boek heeft meegewerkt, inclusief de 
lay-outer Johnny Van Bavegem.  
 
Info prijs: 22,50 euro voor leden, 25 euro voor niet-
leden. 
 
 
Persboek 2020 
 
Zoals gewoonlijk bren-
gen we elk jaar ons 
‘Persboek’ uit, met een 
overzicht van alle kran-
tenknipsels van het afge-
lopen jaar. Ditmaal was 
dat dus het jaar 2020, 
zoals iedereen ondertus-
sen al weet, het jaar van 
de coronapandemie. Dat 
betekende dat vanaf half 
maart er zo goed als geen 
activiteiten mochten 
doorgaan, niet alleen bij 
ons, maar over heel 
België. Dat betekent ook 
dat het aantal pagina’s 
van deze uitgave voor de 
eerste keer sinds jaren 
sterk geminderd is: van 
450 naar ongeveer 220!  
De meeste artikels zijn 
dus toch enigszins in verband met het virus, maar geluk-
kig is er toch nog wat ander nieuws te melden. Zoals 
over onze superveteraan-loper Eddy Vierendeels uit 
Oetingen, de uitgave van het boek van onze burgemees-
ter Michel Doomst, de overname van de Leerbeekse 
majoretten door Bente De Ro, als opvolgster van Hilde 
Dermez en een fietszoektocht georganiseerd door Jo 
Baert. En nog veel meer… 

Persboek 2020, heel wat dunner 
dan de vorige jaren, maar nog 
altijd heel interessant!

Corona is nog altijd de grote spelbreker, wanneer het op organiseren van activiteiten aankomt, spijtig 
genoeg. Vandaar dat er in de volgende maanden bij ons ook nog steeds geen scholenquiz zal zijn en dat 
we ook niet meedoen aan de Erfgoeddag. De onzekerheid om te kunnen samenkomen, is nog steeds groot 
en we willen geen risico nemen.

IN EN OM DE KRING 
 

Allerlei nieuwsjes en feiten rond de Kring 
 

¾¾·¨v¨·¾¾ 
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waar het wordt gepresenteerd, zal van vele factoren 
afhangen. Die geschiedenis is eigenlijk al geschreven 
(zie een aantal artikels in vroegere nummers van ons 
tijdschrift ‘Gooik’) door medewerker Willy Juwet. 
Enkel de keuze uit zovele foto’s moet nog gemaakt wor-
den. Het zijn er heel veel, o.a. van fotograaf Rudy Boon, 
en een selectie zal de mooiste naar boven brengen.  
Het streefdoel wordt oktober 2021, met een concert, 
maar in deze tijden is zoals gezegd, niets zeker. Meer 
hierover zullen we vernemen in onze volgende tijd-
schriften en in het tijdschrift van de Kesterse fanfare 
‘Naklanken’. Wordt vervolgd… 
 
 
(Bijna) 45 jaar chiro in Kester (Jef Van Nimmen) 

Het is bijna 45 jaar geleden dat er in Kester een (nieu-
we) chiro-afdeling werd opgericht door drie stichters: 
Jos Bellemans, Albert De Freyne en Jef Van Nimmen. 
Alle drie waren ze oud-leider geweest in hun oorspron-
kelijke gemeente en toen, in 1977, begon het te kriebe-
len om ook een afdeling op te richten in Kester zelf. Ze 
zochten en vonden 11 enthousiaste bereidwilligen om te 
starten en een eerste ‘start-leidingweekend’ volgde op 
17 en 18 september 1977 in de chirolokalen van Sint-
Amands (de vroegere thuishaven van Jef). Dat was de 
echte start en toen kon het ‘ronselen’ naar leden begin-
nen. Het werd een groot succes in dat jaar, en sindsdien 
is het ook zo gebleven. Na zovele zondagnamiddagen 
chiro, bivakken en leidingweekends is de chiro in 
Kester nog steeds springlevend! 

Voor de afwerking van dit werk danken we Jean-Paul 
De Loecker (knippen en klaarleggen van de artikels), 
Linda Ameys (plakken van de artikels), Steven Sonck 
(informatie ophalen voor de drie registers: personen, 
verenigingen- en onderwerpenregisters) en Johnny Van 
Bavegem (verwerken van die laatste gegevens in 
kolommen, afwerken kaft). Dank aan iedereen voor 
zijn/haar deel van het werk! 
En het goede nieuws is toch ook dat, omdat er minder 
bladzijden zijn, de prijs lager ligt. Het ‘Persboek 2020’ 
kost nu voor de leden slechts 15 euro, voor niet-leden 
17,50 euro. Verkrijgbaar op alle gebruikelijke plaatsen 
in Gooik. 
 
 
Nieuwe uitgaven van onze Kring - in de pijplijn… 
 
175 jaar Kesterse fanfare (Willy Juwet) 

2021 is het jubileumjaar van 175 jaar fanfaremuziek in 
Kester. Door de coronamaatregelen zullen wellicht, 
spijtig genoeg, een aantal festiviteiten hieromtrent weg-
vallen. Hopelijk kan toch nog één en ander ‘gered’ wor-
den, als de vaccinaties voor een oplossing zorgen. 
Komen er optredens, komen er concerten, komt er een 
eetfestijn, we weten het nog niet. 
Wat we wel weten is dat de Koninklijke Fanfare van 
Kester zal blijven doorgaan, organisatorisch en muzi-
kaal. En een ander ding dat ook zeker is dat in samen-
werking met het gemeentebestuur en onze 
Heemkundige Kring van Gooik, een boek zal verschij-
nen met de ‘geschiedenis van onze muziekmaatschap-
pij, van 1846 tot 2021’. Wanneer het zal verschijnen en 

 
 
 
 

¾¾·¨v¨·¾¾ 
 

De fanfare op stap in Kester, toen dat nog allemaal mocht… Deze 
en veel andere foto’s zullen te bekijken zijn in het boek over ‘175 
jaar Kesterse fanfare’. (Foto Rudy Boon)

De leiding van de Chiro ging steeds op startweekend bij de aanvang 
van het werkjaar. In de beginjaren kwam ‘Het Schipken’ in de 
Gavers van Geraardsbergen daarvoor dikwijls in aanmerking. 
(Foto bezit Jef Van Nimmen)
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Honderden jonge meisjes en jongens uit Kester en 
omgeving konden al die jaren terecht in verschillende 
onderkomens in hun dorp (het oud-gemeentehuis, het 
kuiskot van de kerk, de parochiezaal ‘De Ham’). Heije 
en Castrum werden volwaardige chirogroepen. Er kwa-
men vis-kermissen om de kas te spijzen, eerst in Kester 
zelf, later in Herfelingen.  
Het moet zijn dat ‘opperchiroman’ Jef Van Nimmen in 
het afgelopen jaar 2020 eindelijk de tijd gevonden heeft 
om de hele geschiedenis van ‘zijn’ chiro Kester op 
papier te zetten, want ineens verscheen hij bij ons met 
een hele dikke map en honderden prachtige foto’s over 
deze Kesterse vereniging. Met de vraag of wij het zagen 
zitten om hiervan een boek te maken… Het grootste 
werk was al gedaan door Jef, want alles was reeds mooi 
ingedeeld in hoofdstukken, de foto’s zaten mooi in map-
jes over de verschillende onderwerpen. Het wordt enkel 
een kwestie van wat tijd (en toch ook nog wat werk!) 
om alles in te scannen (de foto’s) en alles na te kijken en 
daarna mooi te ordenen en te lay-outen. We hebben Jef 
beloofd om er in de komende weken (maanden) werk 
van te maken, zodat ze ergens in april-mei mogelijk met 
een boek over ‘De Chiro in Kester’ kunnen naar buiten 
komen. 
Meer nieuws in ons volgend tijdschrift en in het tijd-
schrift ‘Chiro Kester - nieuwsjes’, samengesteld door … 
Jef Van Nimmen. 
 
 
Iconografie van de Gooikse kerk (Serge Moonens) 
Gebroeders Loret - orgelbouwers (Ghislain 
Potvlieghe)  
 
Twee projecten van onze trouwe medewerkers, die 
eigenlijk al in een ver stadium zijn, en waar we al in 
onze vorige nummers melding maakten. Hier is het 
enkel een kwestie van aan de lay-out te beginnen en het 
werk ‘af te maken’. 
Serge heeft de basistekst én de foto’s i.v.m. de Gooikse 
Sint-Niklaaskerk al klaar sinds 2013, maar door omstan-
digheden is het er nog niet van gekomen om dit finaal af 
te werken. Een tijdje geleden werd een korte inhoud 
opgemaakt, waardoor de onderwerpen beter gerang-
schikt werden. De meeste foto’s zijn genomen, hier en 
daar worden er nog nieuwe gemaakt, ik denk bv. aan de 
grafzerken aan de buitenkant van de kerk. Ook fotograaf 
Rudy Boon zal hier bij helpen, wat we heel erg waarde-
ren. 
We hopen dat Serge de tijd vindt om dit werk binnen 
afzienbare tijd af te werken, zodat we eindelijk die 
mooie beelden van de historische en beschermde kerk 

van Gooik-centrum kunnen bekijken. Ook de uitleg 
wordt de moeite waard, in een boek dat het eerste zal 
zijn dat verschenen is over dit specifiek onderwerp (als 
we de uitgave niet meetellen uit 1927, van Jan en Luc 
De Weerdt…). We hopen dat het ook het eerste wordt in 
een reeks over onze kerken in de fusiegemeente Gooik! 
 
Een andere uitgave die ook te maken zal hebben met 
onze Sint-Niklaaskerk in Gooik, is die van Ghislain 
Potvlieghe, de orgelbouwer uit Denderwindeke. 
Ghislain heeft al 2 boeken op zijn actief i.v.m. orgels 
wat onze gemeente en onze streek betreft: ‘De Gooikse 
orgels’ en ‘Orgels in het Pajottenland’. Deze twee uitga-
ven kregen uitstekende kritieken bij orgelkenners in bin-
nen- en buitenland. 
Nu wil hij met een uniek project naar buiten komen, 
namelijk een beschrijving van het leven en de werken 
van de twee broers Loret , Hippolyte en François, bei-
den orgelbouwers in onze streek. Nog nooit is iets over 
deze twee mannen in boekvorm verschenen, zeker niet 
met de twee samen. Hippolyte is de bouwer van het 
Gooikse orgel, dat helaas sterk in verval is; François is 
de bouwer van o.a. het orgel in de kerk van Asse. Zij 
waren meesters in hun vak en zijn eigenlijk te weinig 
gekend. Dit boek wil hier verandering in brengen, van-
daar dat wij dit project ten volle willen steunen. Ook 
hier zijn tekst en foto’s en documenten zo goed als vol-
ledig klaar; het ‘eindwerk’ moet nog gebeuren… 
 
Laat ons hopen dat ons Gooiks orgel, dat beschermd is 
- net als onze Sint-Niklaaskerk trouwens - met dit werk 
van Ghislain Potvlieghe, ook meer aandacht krijgt van 
ons gemeentebestuur en de Gooikse kerkraad, en dat het 
hopelijk binnen een redelijke termijn kan hersteld wor-
den in al zijn pracht! 

 
 
 
 

¾¾·¨v¨·¾¾ 
 



Tramlijn Leerbeek-Brussel - de haltes (René De 
Loecker) 

Eén van onze ‘strafste’ medewerkers van de 
Heemkundige Kring van Gooik, René De Loecker, is 
opnieuw in gang geschoten met het klaarmaken van een 
nieuw boek. Zoals we in een vorig tijdschrift vermeld-
den, verloor René zijn echtgenote Maria na een slepen-
de ziekte. Het was begrijpelijk dat hij niet direct de 
moed, de ‘goesting’ vond om aan zijn hobby voort te 
werken, nl. het schrijven van artikels en boeken over de 
trams in Leerbeek. 
Maar zie, ondanks die moeilijke periode, heeft René de 
draad toch weer opgenomen. In dit tijdschrift verschij-
nen zelfs 2 artikels van hem: eentje over de Leerbeekse 
handboogschutters en eentje over de tramlijn Leerbeek-
Brussel. Dat tweede artikel is eigenlijk een soort inlei-
ding op een reeks teksten over dat onderwerp – de tram-
lijn Leerbeek-Brussel en zijn haltes – in onze volgende 
tijdschriften, maar het wordt ook een nieuw boek! 
Wanneer dit zal verschijnen, kunnen we nog niet met 
zekerheid zeggen. Dat heeft uiteraard ook te maken met 
de toestand rond corona, maar ook met de periode waar-
in René de teksten en de beschrijving bij de foto’s zal 
klaar hebben. Er is niet direct haast bij, maar volgend 
jaar, in september 2022, is het wel 50 jaar geleden dat 
deze tramlijn van Leerbeek naar Brussel afgeschaft 
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werd. Het zou dus een gepaste periode zijn om dit boek 
uit te brengen, als een soort eerbetoon aan deze lijn. Er 
zijn nog heel wat mensen die zich die laatste dag van de 
Brusselse tram in september 1972 herinneren: enorm 
veel volk op gang, in Lennik en aan de ‘statie’ in Gooik. 
Daar moeten we zeker iets mee doen. 
Met dank dus al aan René De Loecker, die zijn kennis 
over de Leerbeekse trams weer eens naar boven zal 
halen. Hij is al de (mede)auteur van ‘De Boerentram’, 
en de auteur van ‘De Leerbeekse Buurttrams’ en ‘ Met 
de tram door het Pajottenland’ en vele, vele artikels over 
dit onderwerp. We wensen hem veel sterkte en succes 
toe met dit nieuw project! 
 
PS Zoals vermeld bij de foto bij dit stukje, hebben we de 
laatste maanden heel veel schitterende foto’s ontvangen 
van ons lid Claude Daubies, die betrekking hebben op 
zijn grootvader Jean Daubies. Die man was stations-
overste van het tramstation in Leerbeek, van 1933 tot 
1959, dit is werkelijk in de beginperiode van die plaats 
in onze gemeente. We danken Claude dat we die foto’s 
niet alleen mochten ontvangen, maar ook mogen gebrui-
ken in onze uitgaven. De bedoeling is hiervan een kleine 
aparte uitgave te maken in de toekomst, met hulp van 
Claude en wellicht ook van onze medewerker René De 
Loecker! 
 
 
Een eeuw onderwijs in Kester (Viviane Musch-
Heuwelx) 
 
Aan dit boek is de auteur Viviane Musch-Heuwelx al 
een hele tijd bezig, en volgens haar eigen informatie, 
komt het zeker in orde. De bedoeling is het werk klaar 
te hebben tegen de opening van het nieuwe schoolge-
bouw in Kester dit jaar. Dit zou doorgaan tegen de 
herfstvakantie (oktober-november) van 2021. Als alles 
goed gaat met de werken… 
De informatie met documenten en foto’s blijft goed bin-
nenkomen bij Viviane. Onlangs ontving ze de oudste 
personeelsmappen van de school en daar is natuurlijk 
heel wat werk aan om die uit te pluizen. Maar ze zullen 
ook een schat aan gegevens opleveren. De structuur van 
het boek begint ook stilaan duidelijk te worden, met een 
groot stuk geschiedenis vooral over het begin van de 
school/scholen. Het laatste deel wordt chronologisch 
afgewerkt, met veel foto’s en een aantal anekdotes. 
Het grootste probleem is de huidige coronatoestand, 
waardoor het vrij moeilijk is om veel mensen te bezoe-
ken, zeker als die wat ouder zijn. De schrijfster, Viviane, 
wil uiteraard geen risico’s nemen, wat haar eigen 
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Eén van de foto’s, ons bezorgd door ons lid Claude Daubies, met 
een mooi beeld van het tramstation in Leerbeek. Zijn grootvader 
Jean Daubies was gedurende vele jaren stationsoverste aldaar. Het 
is een foto van na 1935, met v.l.n.r.  een niet-geïdentificeerde tram-
man en Jean Daubies voor een locomotief, dan is er Maria Van Den 
Houwe (echtgenote Jean Daubies) op het 3de spoor en tenslotte 
Leopold “Pol” Taelemans, machinist, maar hij zorgde ook voor de 
tuinen. Deze foto en vele andere zullen in het nieuwe boek van René 
De Loecker besproken worden. 
(Foto bezit Claude Daubies)
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gezondheid en die van haar informanten betreft, maar 
hoopt dat het binnenkort toch wat gaat verbeteren om 
mensen te interviewen, als de vaccinatie tegen corona 
op volle toeren gaat draaien. 
We kijken zeker uit naar het verschijnen van dit boek, 
met al die mooie oude foto’s van de schoolkinderen en 
onderwijzers en onderwijzeressen van Kester.  
 
 
Geschiedenis van de Gooikse scouts (Annie 
Appelmans) / Verzameld werk van de gebroeders 
De Weerdt 
 
Ook aan deze twee uitgaven wordt al een tijdje gewerkt 
en we hopen die ook binnen een niet al te lange tijd uit 
te brengen. Maar door omstandigheden gaat het wat 
moeilijk… 
 
Wat het boek van de Gooikse scouts betreft, hier zijn 
alle foto’s – en het zijn er héél veel, honderden – al inge-
scand. Er moet echter nog een keuze gemaakt worden 
en ze moeten dan ook nog voorzien worden van een uit-
leg, in de vorm van een ‘legende’. Annie Appelmans 
heeft al heel wat teksten ingetypt, die moeten dienen als 
‘historische’ achtergrond. Maar eigenlijk moeten er ook 
nog wat interviews worden gedaan, maar ook hier weer 
speelt corona ons parten. Bij mensen op bezoek gaan is 
in deze tijden niet zo eenvoudig, zeker als er moet 
gepraat worden en foto’s moeten bekeken worden. We 
hopen die achterstand in te halen in de volgende maan-
den. 
 
De teksten van de gebroeders De Weerdt over Gooik 
zijn allemaal ingevoerd en zijn zo goed als volledig 
klaar, op een paar na. Die moeten nog omgezet worden 
naar het huidig Nederlands, voor de verstaanbaarheid. 
En dan kunnen we er de documenten, tekeningen en 
foto’s tussenplaatsen, zodat het geheel interessant en 
mooi wordt. Nog wat redactiewerk dus, maar het is een 
kwestie van er aan door te werken… 
 
 
Geluwe 
 
Op twee manieren werden we de laatste tijd herinnerd 
aan Geluwe, de gemeente waar Gooik een speciale band 
mee heeft, door de situatie in de twee wereldoorlogen 
(zie onze twee boeken over dat onderwerp ‘Op de 
vlucht’ en ‘Vluchten’, geschreven door Frans 
Peetermans). 
 

Enerzijds vernamen we het 
overlijden van Werner 
Vanneste, een Geluwenaar 
wiens verhaal we konden 
lezen in het tweede boek 
‘Vluchten’, p. 42 t.e.m. 47. 
Daarin beschrijft hij hoe hij 
blind werd door een bom-
bardement (door een 
Belgisch kanon!) op hun 
huis, en hoe zijn iets oudere 
broer omkwam. Hij was 
toen 6 jaar. Zijn vader, 
Petrus Vanneste, was 12 
toen hij met zijn familie in 1917 mee vluchtte naar 
Gooik.  
In 2007 was Werner er ook bij met de grote groep 
Geluwenaars, toen we hier in Gooik het boek ‘Op de 
vlucht’ hebben voorgesteld. Frans Peetermans ontmoet-
te hem toen en was zo onder de indruk van zijn verhaal, 
dat hij voorstelde om het neer te schrijven voor het 
tweede boek ‘Vluchten’. Wat ook gebeurde. 
Toen ik Werner ook persoonlijk ontmoette, kon ik zijn 
levenskracht, zijn levenswil, heel sterk voelen, ondanks 
de vreselijke gebeurtenissen die hij had doorgemaakt. 
Hij was een bijzonder iemand, die ondanks zijn ‘pro-
bleem’, kracht gaf aan anderen… 
Werner, die 87 jaar is geworden, werd begraven in 
Retie; hij was getrouwd en had 5 kinderen en een aantal 
kleinkinderen. 
 
Anderzijds kregen we een mailtje binnen van professor 
Maarten Larmuseau van de KULeuven, die ons vertelde 
dat hij binnenkort een boek publiceert, samen met twee 
vrouwelijke historici, met de titel ‘In haar voetsporen – 
Op zoek naar onze voormoeders’. Dit boek heeft als 
doel aan te tonen dat genealogie niet enkel een mannen-
zaak is, maar uiteraard ook vanuit vrouwelijk perspec-
tief kan benaderd worden. 
Wat heeft dit nu met Gooik en Geluwe te maken? 
Welnu, als één van de vele voorbeelden die ze vermel-
den, behoort ook een verhaal over een West-Vlaamse 
voormoeder uit Geluwe die tijdens WO I in Gooik heeft 
verbleven.  
Hierover gaat het: 
“… Ook de zestienjarige genealoge Evelien De Boeck 
uit Ninove kan hiervan meespreken. Bij een bezoek aan 
volkscafé De Cam in het Brabantse Gooik, waar ze al 
van kindsbeen af met haar gezin naartoe ging, vond ze 
tot haar grote verbazing haar West-Vlaamse familietak. 
Op aanwijzen van haar oma vond ze in de publicaties 
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Werner Vanneste (1933-2021)



van de lokale heemkring, die daar tentoongesteld wer-
den, de naam terug van haar betovergrootmoeder 
Emilie Soenen. Emilie was tijdens de Eerste 
Wereldoorlog namelijk met haar gezin en samen met een 
honderdtal andere dorpsgenoten vanuit Geluwe naar 
Gooik gevlucht. Daar werd ze voor de volledige duur 
van de Groote Oorlog opgevangen. Een foto of getuige-
nis over Emilie’s lotgevallen in Gooik stond evenwel 
niet in het boek. Toch kreeg Evelien dankzij het boek een 
goed beeld van wat haar voormoeder heeft meege-
maakt, door de vele verhalen en foto’s die de heemkun-
dige kring doorheen de jaren verzameld had over de 
vluchtelingen in hun dorp.” 

 
 
 
 
 
 
 

Verder wordt nog het volgende gezegd, bij een illustra-
tie van de kaft van ons boek ‘Op de vlucht’: “Tijdens de 
Eerste Wereldoorlog moesten families die in de frontzo-
ne woonden noodgedwongen vluchten. Zo kwamen hon-
derden inwoners uit Geluwe in West-Vlaanderen terecht 
in het Vlaams-Brabantse Gooik. Tijdens hun verblijf in 
het Pajottenland werden heel wat duurzame vriend-
schappen opgebouwd met Gooikse families. Toen later 
de Tweede Wereldoorlog uitbrak en de Duitse troepen 
aanstalten maakten om naar Gooik op te rukken, vlucht-
ten veel Gooikenaren naar Geluwe, waar ze terecht kon-
den bij hun vroegere dorpsgenoten. De heemkundige 
kringen van Gooik en Geluwe hebben doorheen de jaren 
heel wat getuigenissen en foto’s verzameld en uitgewis-
seld. Dergelijke publicaties kunnen een verrijking zijn 
voor elke familiegeschiedenis met voorouders die toen 
in één van de twee gemeenten woonden.” 
 
Het boek van Frans (Peetermans) zal dus in het te ver-
schijnen boek vermeld worden, wat toch wel speciaal 
genoemd mag worden. Op die manier blijft het in de 
‘actualiteit’. En ondertussen hebben wij ook wat recla-
me gemaakt voor het boek van professor Larmuseau en 
zijn twee co-auteurs. 

Heemkundige Kring van Gooik                                        10                                                                       Maart 2021

Boek ‘150 jaar monniken in Affligem’ door 
Frank Teirlinck 
 
In het nummer 129 van 
ons tijdschrift ‘Gooik’ 
maakten we al melding 
van dit boek ‘150 jaar 
monniken in Affligem – 
1870-2020’ geschreven 
door Frank Teirlinck. Hij 
was de man die ons in 
2011 ook heel goed 
geholpen heeft met het 
boek van Dom Wilfried 
‘Van Gooik naar de abdij 
Affligem’. Aan het recent 
boek is hij vier jaar bezig 
geweest, heel intensief, 
want Frank is eigenlijk al 
jaren geïnteresseerd in de 
geschiedenis van de 
bekendste abdij in de 
omtrek. En ondertussen 
is het werk verschenen, 
sinds eind november 2020. De Kring heeft direct een 
exemplaar gekocht voor het archief. 
 
En het is echt een prachtige uitgave geworden! Meer 
dan 500 bladzijden met eerst algemene info over de 
geschiedenis van de abdij, daarna worden 194 monni-
ken die er de laatste 150 jaar verbleven, beschreven. En 
je krijgt een tamelijk uitgebreide beschrijving van al 
deze mensen, die in de loop van de jaren de abdij zijn 
naam en faam hebben gegeven. Ook de 7 Gooikenaars 
die in het begin van de 20ste eeuw naar Affligem gin-
gen, komen aan bod. En het mooie is, dat auteur Frank 
Teirlinck daar telkens verwijst naar ‘ons’ boek uit 2011. 
Wat een mooie reclame is dit! 
Het is ook geen droge opsomming geworden van feiten, 
maar de verschillende monniken komen tot leven, door 
de knappe beschrijvingen van de auteur. Uiteraard zijn 
er ook heel wat foto’s in dit boek, zowel van de perso-
nen zelf, als van de abdij. Schitterende kleurenfoto’s 
geven mooi de sfeer weer in het gebouw met zijn mon-
niken. En het is ook heel fijn dat er een aantal foto’s van 
onze medewerkster Els Van der Hoeven in zijn opgeno-
men. Zij zorgde ook voor de foto’s in onze uitgave, 
zoveel jaar geleden. 
 
Wie het boek wil aanschaffen, kan dat nog altijd doen. 
Maar er wordt best niet te lang meer gewacht, want de 
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Cover van het eerste 
boek over de oorlogs-
jaren in Geluwe en 
Gooik, ‘Op de vlucht’, 
geschreven door Frans 
Peetermans.  

Het schitterende boek van Frank 
Teirlinck ‘150 jaar monniken in 
Affligem’.



1.000 (!) gedrukte exemplaren zijn zo goed als uitver-
kocht! Voor de prijs moet je het zeker niet laten: 39 euro 
voor een hardcover van meer dan 500 bladzijden, met 
zo’n rijke geschiedenis in. Dat is echt een koopje. Het 
boek kan afgehaald worden in het Religieus Centrum 
van de abdij, van woensdag tot zaterdag, van 14 tot 17u, 
en op zondag van 16 tot 19u. 
 
Vermelden we toch nog dat er opnieuw is gestart met 
een tweemaandelijks tijdschrift van de abdij, met de titel 
‘Abdij Affligem, verleden, heden en toekomst’. 
Uiteraard zitten Frank Teirlinck en Ben Vermoesen in de 
redactie, samen met Dom Franco. Je kan een abonne-
ment nemen (7,50 euro), of lid worden (10 euro) of ere-
lid worden (25 euro) en te storten op rekeningnummer: 
BE14 9796 3902 4483 - Abdij Affligem, Abdijstraat 6, 
1790 Affligem, met vermelding van voornaam, familie-
naam en adres. Gelieve ook je naam en adres te laten 
weten via mail: frank.teirlinck@scarlet.be 
 
 
Deze Gooikse figuren verlieten ons… 
 
Jeanne De Smet (°Gooik, 16 november 1931 - 
†Heikruis, 20 december 2020) 

 
Jeanne was in Gooik en omstre-
ken bekend als ‘Jeanne van den 
drukker’, omdat zij de echtgeno-
te was van Jef De Knijf, de man 
die jarenlang het boegbeeld was 
van drukkerij ‘De Knijf’. Zij 
was zijn steun en toeverlaat, niet 
alleen in de drukkerij, waarvan 
zij mede-oprichtster was, maar 
vooral in hun winkel op de 
Plaats te Gooik, vanaf de jaren 
1960. Als je naar die winkel 
ging, was zij er altijd, als een 
rots in de branding, steeds bereid 

om te helpen en steeds klaar voor een gezellig praatje. 
We herinneren ons zovele momenten in de tot de prop-
pen gevulde winkel. Wie ging niet naar ‘De Knijf’ op de 
eerste schooldag, om allerlei schrijfgerief, schriften en 
kaftgerief te gaan halen, het was er dan een drukte van 
jewelste. Maar Jeanne kon dit allemaal op haar manier 
opvangen en iedereen werd geholpen.  
Voor mij - en wellicht niet voor mij alleen - was het de 
plaats waar ik mijn eerste strip ooit kocht,  
‘Het Hemelhuis’ in de reeks van Jommeke, van Jef Nys. 
Fier als een gieter mocht ik het boek zelf gaan halen, als 
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7- of 8-jarige, in het begin van de jaren 1960, voor 15 
Belgische frank! Ik heb de strip nog steeds… De winkel 
was toen trouwens nog open op zondagmorgen en waar-
schijnlijk was het na de zondagsmis dat ik langs ging bij 
Jeanne en haar man Jef. 
Later verhuisde de winkel naar de Edingsesteenweg, en 
Jeanne stond nog steeds achter de toog, stilaan geholpen 
door dochters Hilde en Marleen. Ook na de dood van 
haar man Jef – die veel te vroeg overleed – bleef ze op 
post, nog steeds gezellig pratend, tot een kwalijke val 
haar weghield uit de winkel. Ze kwam niet meer terug, 
ook al omdat alles stilaan te veel en te snel ging. Haar 
laatste jaren verbleef ze in het WZC in Heikruis, waar ze 
ook snel gekend werd als een vrolijke, opgewekte 
madam. Helaas was het dat lelijke virus dat haar te pak-
ken kreeg en eind vorig jaar ging Jeanne van ons heen. 
In Gooik blijft ze een onvergetelijke figuur, die mee 
kleur gaf aan het dorpsplein van Gooik-centrum! 
 
 
Pelagie Van Snick (1928-2021) 
 
Eén van onze oudste leden, 
Pelagie Van Snick (°24 novem-
ber 1928), is ons ontvallen op 17 
januari van dit jaar, ze was 92 
jaar oud. Zij verbleef al een tijdje 
bij haar oudste dochter van haar 
in hotel Alsput in Halle, nadat ze 
was gestopt met het uitbaten van 
haar café-feestzaal Limboug.  
Pelagie was een monument 
geworden in de streek, vooral 
door het feit dat ze meer dan 35 
jaar lang de ‘bazin’ was van het 
café en de zaal ‘Limbourg’ in 
Pepingen. In een aantal artikels 
van het plaatselijk nieuws in de 
kranten verscheen daarover 
informatie. Laat ons echter niet vergeten dat ze van 
Gooik afkomstig was, van het hof van Van Snick in 
Oplombeek, Ze heeft ook veel betekend voor de 
Gooikse scouts in haar jeugd. Ze was namelijk één van 
de drie eerste akela’s in deze jeugdvereniging, samen 
met Marie-Thérèse Langhendries en Pelagie Billens.  
 
In 1951 trouwde ze met Frans De Baerdemaeker. Na tal 
van omzwervingen zijn Pelagie en haar man in 1960 in 
Gaasbeek gaan wonen op het Bosselkenhof, de boerde-
rij van Frans’ ouders. Zij runden samen het gemengd 
boerenbedrijf en brachten er hun 8 kinderen groot. In 
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Jeanne De Smet, weduwe 
van Jef De Knijf, bekend als 
‘Jeanne van den drukker’.

Pelagie, zoals ze te zien is op 
haar gedachtenisprentje.



1977 kwam hun oudste zoon op de boerderij en vertrok-
ken ze met hun 4 jongste kinderen naar café ‘In den 
Toren’ te Pepingen, terwijl de oudsten het nest al hadden 
verlaten. 
In 1981 moest ze al afscheid nemen van haar echtgenoot 
toen die omkwam in een zwaar auto-ongeluk, waarbij 
ook Pelagie zwaar gewond werd. Gelukkig voor haar en 
haar kinderen overleefde ze, en kon het werk in de 
‘Limbourg’ in Pepingen beginnen. 
Wij willen graag in ons volgend nummer een uitgebreid 
artikel wijden aan deze uitzonderlijke Gooikse figuur, 
met heel veel informatie ons geleverd door haar kinde-
ren. Het was te moeilijk om dit in een korte tijd volledig 
rond te krijgen, vandaar dit uitstel naar juni 2021. Met 
de bedoeling een correcte beschrijving te brengen van 
haar leven, samen met een aantal unieke foto’s. 
Uitgesteld is dus zeker niet afgesteld! Met dank al aan 
de kinderen De Baerdemaeker-Van Snick, voor de coör-
dinatie van dit alles. 
 
 
In memoriam Jules Anthoons (1931-2020), gelief-
de Otinga-zanger 
 
Zondag 22 november 2020 zouden we Sint-Cécilia vie-
ren, maar corona lag al zo lang  dwars. En net op die 
feestdag, ook een beetje jouw dag Jules, schoof je 
geruisloos naar de overkant. Je verbleef al een tijdje met 
je vrouw in het WZC Mater Dei te Heikruis. Samen met 
je onlangs overleden zus Gaby en je broer Jan Anthoons 
waren jullie een belangrijk deel van het Oetingse DNA. 
Jules, er was geen afscheidsviering in jouw kerk waarin 
je een gedreven koorzanger was tijdens de vele vierin-
gen en begrafenissen. Jouw begrafenis konden en moch-
ten we niet zingen en dit is onwezenlijk.  
Je was een Oetingenaar in hart en nieren, een geboren 
entertainer, een prima zanger, een sociaal bewogen 
mens en je maakte heel graag plezier. Afscheid nemen 
konden we niet en toen de mist optrok keken we ijskoud 
naar een blinde muur met veel vraagtekens. Als koorlei-
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der heb ik niets dan goede herinneringen aan jou. Ik 
dank je langs deze weg in naam van het koor om je 
jarenlange inzet. Ik kruip nog wat stiller in deze droevi-
ge lockdown. Stil aanvaarden is de enige uitweg, het 
kan niet anders. (Roger Poelaert) 
 
 
Overleden leden 
 
Volgende leden ontvielen ons in de laatste maanden:  

Irène De Loecker, echtgenote van Raymond Danau •
uit de Kwakenbeekstraat in Gooik. 
Paula Hugo (†24/04/2020) (uit de Kesterweg in •
Kester, echtgenote van lid André Musch). 
Denise Wauters (†26/11/2020) (echtgenote van •
Armand Tollebeek uit de Hoevestraat in Gooik).  
Godelieve Van Droogenbroeck (8/12/2020) (echtge-•
note van Wilfried Van Dessel, uit de Brusselstraat in 
Leerbeek). 
Paul François (†12/12/2020) (uit de Berghomstraat •
in Kester), filosoof en levensgenieter in de buurt 
van de Kesterheide. 
Donald Stockmans (†22/12/2020) (echtgenoot van •
Kristel Ameys, uit de Cypriaan Verhavertstraat in 
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Jules Anthoons en echtgenote Elza Tribout, op het Sint-
Ceciliafeest op 27 november 2011. (Foto Roger Poelaert)

V.l.n.r. Denise Wauters, Paul François, Donald Stockmans, Rudi Van Bever en Elvire Van Reepinghen.
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Kester), advocaat aan de balie van Brussel, mede-
oprichter van Forza Azura Gooik, maar ook lief-
hebber van oude verhalen en bezig aan een boek 
over de bende van Jan De Lichte. 
Pelagie Van Snick (†17/01/2021) (Alsput in Halle). •
Wordt apart besproken. 
Maria Van Der Kelen (30/01/2021) (weduwe van •
Louis Mostinckx uit de Wijngaardstraat in Gooik). 
Wordt besproken in een afzonderlijk artikel. 
Rudi Van Bever (†22/01/2021) (uit de •
Ninoofsesteenweg in Gooik). Pas lid sinds dit jaar! 
Elvire Van Reepinghen (†12/02/2021) (echtgenote •
van Michel Pasteleurs, uit de Uidekrijstraat in 
Gooik). 
Op de valreep ontvingen we ook het bericht dat ons •
Nederlands lid Chris Kuijken is overleden op 2 
maart 2021. Meer hierover in ons volgend tijd-
schrift. 

 
Wij bieden de familie van al onze overleden leden onze 
innige deelneming aan.  
 
 
Giften 
 
Wij ontvingen verschillende giften van volgende men-
sen: 

Georges Timmermans en Wies Kooken, uit •
Bogaarden bezorgden ons een reeks oude werktui-
gen uit de boerderij van de ouders van Georges. 
Daarbij waren o.a. een oude bascule, verschillende 

garelen, een botervat, 
een kinderkoets, en zelfs 
een ijsmachine. 
Anne Abeels en Koen •
Vereeken: de volledige 
reeks tijdschriften 
‘Eigen Schoon & De 
Brabander’, vanaf 1911! 
Raf Van Tricht: twee •
(grote) oude landbouw-
werktuigen, met o.a. een 
ploeg. 
Peter Van den Daele: •
oude aktes, foto’s en 
boeken. 
Nicole De Groodt: ver-•
schillende jaargangen 
van ‘De Vlaamse stam’ 
en ‘Brabant Cronikel’. 

 
 
Leden / ledenaantal 
 
De overgrote meerderheid van onze leden hebben hun 
lidgeld/abonnement voor 2021 reeds in orde gebracht: 
ongeveer 615 van de 739 leden van vorig jaar hebben de 
20 euro al betaald voor hun vier tijdschriften dit jaar. 
(Daarbij ongeveer 50 leden van kwb Gooik-Strijland, 
die via hun vereniging betaalden, het bestuur legt daar 
de helft bij!) Hartelijk dank aan iedereen voor jullie 
steun! 
We zijn er zeker van dat de groep van ongeveer 120 
leden, die hun lidgeld nog moeten in orde brengen, dit 
ook nog zullen doen als zij dit tijdschrift ontvangen. 
Met dit superdik exemplaar van maart merken ze dat 
onze medewerkers opnieuw hun uiterste best hebben 
gedaan om interessante teksten en foto’s te brengen over 

verschillende onderwerpen in heel 
Gooik.  
 
We hopen dan ook, dat door de 
hulp van iedereen - ook diegenen 
die nog niet betaald hebben en het 
misschien vergeten zijn om te beta-
len - we verder kunnen werken aan 
de geschiedenis van onze mooie 
gemeente. Blijf ons steunen aub! 
De hele groep van de Heemkundige 
Kring van Gooik geeft jullie iets 
moois terug voor slechts 20 euro…
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Hierboven Georges Timmermans en Wies 
Kooken, met nog een aantal giften voor onze 
Kring, rechts een beeld van de houten ijsmachi-
ne. Heel uitzonderlijk!  
(Foto’s Jean-Paul De Loecker)

Een paar van die heel speciale 
tijdschriften, die we kregen van 
Anne Abeels: de allereerste 
afzonderlijke nummers van 
‘Eigen Schoon’ en ‘De 
Brabander’! Eigenlijk uniek…  
(Foto Jean-Paul De Loecker)






